
Albertpark, 2018 Antwerpen 

Zondag 3 december 2023 

Geachte dames en heren, 

Waarde vrienden,  

 

Ja, ik zal tekortschieten omdat ik deze middag niet kan ingaan op alles wat nu 

zo schrijnt en pijnlijk is.  

 

Vandaag zal ik me beperken tot de pijn van en omwille van alle weerloze 

slachtoffers en hun families getroffen door de blinde en gruwelijke terreur op 7 

oktober waarmee de jongste oorlog tussen Israël en Hamas begon.  

 

De pijn van en omwille van de nog niet vrijgelaten gegijzelden en hun geliefden 

die moeten leven in bittere onzekerheid. Hier past slechts een oproep, een 

smeekbede: laat hen vrij, los en verlos hen zodat ze hun familie eindelijk weer 

in de armen kunnen sluiten.  

 

De pijn van en omwille van de gegijzelden– in het bijzonder- de kinderen die 

inmiddels weer thuis zijn, maar jaren zullen moeten herstellen van het kwaad 

dat hen is aangedaan. 

 

De pijn van en omwille van de existentiële angst van een gemeenschap 

waarvan het land nog steeds niet onvoorwaardelijk door iedereen wordt 

erkend. 

 



De pijn van en omwille van alle kinderen die niet, die nooit om welke oorlog 

dan ooit hebben gevraagd, maar soms door een terroristische organisatie ook 

als menselijk schild worden gebruikt.  

 

Ook zal ik niet zwijgen over de pijn, de diepe schaamte en grote bezorgdheid 

over het toenemend antisemitisme.  

 

Elke uiting van haat, elk woord, elke daad die aanzet tot geweld, elke verbale of 

fysieke agressie tegen Joden is verachtelijk en weerzinwekkend. 

 

Haat, agressie, aanzetten tot geweld, racisme tegen de Joodse gemeenschap 

hoort nergens dus ook niet in Antwerpen thuis.  

 

Moge al wie er getuige van is, steeds weer opnieuw zijn stem durven te 

verheffen en slachtoffers van antisemitisch geweld van mens tot mens terzijde 

staan.  

 

Moge al wie er slachtoffer van is, de moed vinden om de vernedering en de 

pijn, de herinnering aan een gitzwart verleden niet in stilte te dragen en steeds 

weer de tijd nemen om tijdig een goed onderbouwde aangifte te doen. Alleen 

zo krijgen we een helder beeld, en kan gepast worden gereageerd.  

 

Voor antisemitisme, voor haat, aanzetten tot geweld, fysieke of verbale 

agressie bestaat er nooit, bestaat er nergens, bestaat er geen enkel excuus.  

 

Antisemitisme, haat, aanzetten tot geweld, fysieke of verbale agressie 

verdragen geen, verdragen nooit een ‘ja, maar’.  



Antisemitisme, haat, aanzetten tot geweld, fysieke en verbale agressie mogen 

we niet, mogen we nooit, mogen we nergens tolereren.  

 

Laat elk kind, laat elke jongere, elke man of vrouw seculier of orthodox in rust 

en vrede kunnen leven zonder angst en zonder vrees.  

 

Dames en heren, 

 

Het schrijnt en doet het pijn dat er steeds meer gevallen en meldingen van 

antisemitisme zijn.  

 

Als er een tekening van een Joodse scholier in onze scholen wordt verscheurd 

en met het opschrift ‘zionist’ wordt besmeurd.  

 

Als er een hakenkruis wordt aangebracht op een deur van een schooltoilet, of 

de stoel van een Joodse jonge meid.  

 

Als er stickers verschijnen met slogans die refereren aan de vernietiging van 

een Staat, die voor de Joodse gemeenschap voor veiligheid en finaal het enige 

toevluchtsoord staat.  

 

Als er kinderen op straat worden bespuugd, belaagd, achtervolgd, nageroepen, 

uitgescholden… 

 

Als de gemeenschap door sommigen opnieuw slechts de dood wordt 

toegewenst… 

 



Als sommige scholen het wel weten, maar niet of niet doortastend durven 

handelen en de andere kant opkijken.  

 

Bij elke melding, bij elke getuigenis voel ik de pijn, ervaar ik de schaamte dat 

ook onze stad nog steeds niet vrij van antisemitisch gedrag, racisme en 

antisemitisch geweld blijkt te zijn.  

 

Elke dag ben ik bezorgd en overvalt me de onmacht omwille van woorden in de 

pers en op de sociale media die zo stuitend polariserend, kwetsend, opruiend 

en kennelijk zo moeilijk een halt toe te roepen zijn.  

Weet dat ik uw pijn, angst en zorgen zal blijven aanhoren en in alle discretie 

verbinding zal zoeken met wie mee het verschil moet maken in het bijzonder in 

onze scholen. 

 

Opdat zij ook zelf de woorden kunnen vinden en daden durven  stellen om elke 

vorm van antisemitisme te veroordelen als eerste stap om het antisemitisme 

een halt toe te roepen.   

 

En voorts hoop ik dat iedereen even waarachtig hoopt en doet wat nodig is om 

het bloedvergieten zo snel mogelijk te stoppen en duurzame vrede te 

bewerkstellingen.  

 


